De vader van

Thema’s: familie, beroepen
Leeftijd: vanaf circa 4 jaar

Lesbrief bij De vader van Kikker, geillus-
treerd door Max Velthuijs en geschreven
door Rindert Kromhout.

Elk kind heeft een vader. En die is of
fietsenmaker of koning of...
Maar Kikker... wie is zijn vader?

Rindert Kromhout schreef een liefdevol
scheppingsverhaal aan de hand van
bekende Kikkerprenten en onbekend vroeg
werk van Max Velthuijs. Een verhaal vol
warmte en troost, als de verhalen van
Kikker zelf!

Kringgesprek

Onderwerp 1: Trots

De vader is in het begin van het verhaal niet blij met
zijn tekeningen. Na veel oefenen en proberen is hij
uiteindelijk toch trots op zijn tekeningen.

Vragen:

e De vader van Kikker was niet tevreden over zijn
werk. Wat betekent het als je ergens niet
tevreden over bent?

¢ Ben jij ook wel eens ergens niet tevreden over?

e De vader van Kikker is trots op zijn tekeningen
en trots op zichzelf. Wat betekent het als je
ergens trots op bent?

e Waarom ben jij blij met jezelf? Waar ben jij
goed in; waar ben jij trots op?

De vader van

Onderwerp 2: Geluk

In het begin van het boek waren de vaders niet
blij. Dankzij de Kikkerboeken heeft de orgelman
het weer warm, is de fietsenmaker niet meer
moe en voelt de koning zich vrolijk.

Vragen:
e Heb jij je wel eens zo gevoeld als de
orgelman, de fietsenmaker of de koning?
e Wat heb je toen gedaan om je weer beter te
voelen?
e Welk boek maakt jou gelukkig? Waar gaat
dit boek over?

Onderwerp 3: Beroepen in de familie

In het boek worden verschillende beroepen
besproken. Zo is de vader van Kikker tekenaar
en schrijver.

Vragen:
e Wat voor beroep heeft jouw vader, moeder
of verzorger?
e Wat voor beroep heeft jouw oom of tante?
e Wat voor beroep heeft/had jouw opa of
oma?
e Wat zou jij graag later willen worden?
Waarom?
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