
                             ‘Wat ga je vangen?’ vroeg Tommy.
                ‘Inktvis,’ zei Pippi. ‘Dat is buitengewoon smakelijk.’
                Ze zat er een uur, maar geen inktvis die beet. Toen een 
             baars het brood besnuffelde, trok Pippi gauw de hengel op. 
         ‘Nee hoor,’ zei ze. ‘Als ik zeg inktvis, dan bedoel ik ook inktvis.
                          En dan mag jij er niet aankomen!’ 
        Na een poosje gooide Pippi de hengel weg. ‘Boffen jullie even,’ zei ze.          
                           ‘Het draait op spekpannenkoeken uit, zie ik wel.
                                                De inktvissen bijten niet vandaag.’ 

Meneer Nilsson wil een peperkoekje, help jij hem er zo snel mogelijk een te pakken te krijgen?

‘Je moet nooit apen meenemen als 
je ergens naartoe gaat,’ zei ze. 
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