
Sint kijkt er elk jaar weer naar uit,
Met zakken vol lekkers en andere buit.

Komt hij naar ons land, waar het koud is en kil,
Want kinderen blij maken is wat hij wil.

 
Krakende vloeren en piepende deuren,

Magische dieren en monsters die treuren.
Een kreet in de nacht, een duister plan…
Een beetje spanning, daar hou jij wel van!

 
Weet goed dat de oude Sint niets ontgaat,

Jij enorme spannendeboekenfanaat!
Hier wat bloedstollends voor op jouw boekenplank,
Duik weg in ’t verhaal, veilig op (of achter) de bank.

 
Deze jongen die met zijn familie op vakantie gaat,

weet niet wat voor avontuur hem te wachten staat.
Je kent Melle en Bobba vast uit het eerste boek, 

Maar nu raakt Limoni’s Gorgel Belia zoek.
Ze moeten zoeken in de hoge bergen,

Waar Brutelaars wonen, van die hele erge.
Kotsbalgers worden die engerds genoemd,
Om hun paars-groene slijm zijn zij beroemd.

Die vieze beesten hebben Belia meegenomen,
Kunnen Limoni en Melle bij haar komen?

Ondertussen smelt de gletsjer langzaam weg,
En wordt Melle ziek, wat een pech.

Kan Belia aan de Kotsbalgers ontsnappen?
Sint zou snel het boek openklappen.

Duik dus maar gauw in dit spannende boek,
Zo’n nieuw verhaal gaat er vast in als koek!

 


