Schatgraver

Met m’'n machine zoek ik schatten,
liefst hele eeuwenoude.
En ik vind: wat je eerlijk vindt,

dat mag je eerlijk houden!

Wel jammer van mijn eerste schat:

een roestig ridderzwaard.

Dat werd meteen weer afgepakt

door een ridder op zijn paard.

Daarna vond ik een houten been
en een piratenkaart.
‘Geef terug die buit, stuk kabeljauw!’

Riep een man met een blauwe baard.

Mijn derde vondst hou ik geheim

en heel erg goed bewaard.

Anders word ik opgegeten

door een dino zonder staart...




