
Iedereen is anders.
Kijk maar goed in onze klas.
Het zou ook wel bijzonder zijn
als iedereen hetzelfde was.

En bij jou thuis is het
anders dan bij mij.
Jij hebt twee vaders,
ik heb er geen.
Jij hebt een broer en zus,
ik ben met moeder alleen.  

Jij helpt vaak met koken.
Ik moet soms de tafel dekken,
maar eet ook weleens 
met een bord op schoot
of een bakje friet:
wij zijn echte lekkerbekken.

Jouw kamer is erg netjes.
De mijne is een zooitje.
Jij hebt een lapjeskat,
ik een hamster in een kooitje.

Jij woont in een vrijstaand huis 
dat tussen hoge bomen staat,
ik in een lage flat en ik speel 
het liefst tot laat op straat.

Iedereen leeft anders 
en nog één ding is waar:
elk huisje heeft een kruisje,
waarmee men zeggen wil:
overal gebeurt wel wat.
Vanbuiten zie je niks,
maar vanbinnen voelt 
het naar.

Is het bij jou thuis niet fijn?
Zeg het aan de juf of meester,
want het hoort niet zo te zijn.

Iedereen is anders
en misschien dat jij nu denkt:
Mijn leven is best saai
en ik ben helaas normaal.

Dan moet je boeken lezen,
heel veel boeken lezen.
Dan tref je steeds een ander thuis
en je beleeft een goed verhaal!
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