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Doeblad bij Help, iedereen is verliefd op mijn broer! uit de serie Vraag het Sammie
tekst: Elisa van Spronsen • illustraties: Marja Meijer

Ik ben Sammie, 11 jaar. Samen met Tosti, Arie, Willem en Lotta woon ik in De 
Oude School. Dat is geweldig, omdat de hele bovenverdieping van ons is. Er 

komen hier haast nooit grote mensen en wij zijn dus de baas!
Weet je wat mijn lievelingshobby is? Het oplossen van problemen! En ik wil niet 

opscheppen, maar ik heb er veel talent voor. En jij vast ook!
Kom, dan gaan we vlug aan de slag met dit doe-blad.

Aan de slag!
Deze opdracht doe je samen met je buurman of buurvrouw. Schrijf hieronder 
jouw eigen probleem op. Dit kan een GROOT maar ook een klein probleem zijn. 
Wacht, ik doe het voor: Help, ik ben altijd mijn fietssleutel kwijt!

1
Help,

Goed zo!
Nu wissel je jouw blaadje om met je buurman of buurvrouw. Deze schrijft eerst 
een serieuze oplossing op en daarna een grappige.

Een voorbeeld voor de serieuze oplossing: Bewaar de sleutel ALTIJD op een vaste 
plek. Bijvoorbeeld thuis in een leeg jampotje en op school in het voorvakje van je 
rugtas.

Een voorbeeld van een grappige oplossing: Maak het mooiste keycord ter wereld 
dat je nooit meer af wil doen, omdat-ie zo mooi bij je outfit past. Nu raak je je sleu-
tel zeker weten nooit meer kwijt! Een toffe ketting knutselen kan ook.

2

De grappige oplossing

Geef je blaadje weer terug aan je buurman of buurvrouw. Wedden dat 
hij of zij hartstikke blij met jouw goede oplossingen is?3

Groetjes, Sammie!

De serieuze oplossing


